
Wie ben ik? 
Jij en je identiteit

Ede, 18 november 2023



Intro

• ‘Je moet kunnen zijn die je wilt zijn’

• ‘Veel mensen vandaag weten niet goed wie ze nou precies zijn’.

• ‘De media oefenen veel invloed uit op het denken van mensen’.

• ‘Als een meisje echt een jongen denkt te zijn, moet ze van geslacht 
kunnen veranderen’.

• ‘Volgens mij kan alleen de Bijbel je echt vertellen wie je bent’



Wat gaan we doen?

• 1. Wat is er aan de hand?
• Identiteit vandaag 

• 2. Hoe zijn we hier beland?
• Oorzaken identiteitscrisis

• 3. Hoe vinden we onze ware 
identiteit?

• Identiteit in het licht van de Schrift. 



Welke afbeeldingen verbindt jij met identiteit?



• Je identiteit bestaat uit heel veel 
‘laagjes’:

• Karakter

• Opvoeding

• Vrienden

• Opleiding

• Werk

• Hobbies 

• Geloof



• Wij leven vandaag in een 
‘identity-culture’. 

‘We leven we in een tijd die bezeten is van identiteit, 
en we zullen het weten’, Sjoerd de Jong, NRC

‘Identity is everywhere’, Matthew Roberts



• Veel mensen zijn druk bezig met 
hun identiteit.  

• Ze houden zich bezig met deze 
vragen: 

• Wie ben ik?

• Wie wil ik zijn?

• Hoe zien anderen mij?

• Hoe wil ik graag dat anderen mij 
zien?



• Mensen fantaseren over een ideale 
wereld waar we zelf kunnen 
bepalen wie we zijn en wat we 
willen. 

• De film Ready Player One (2018) 
tekent zo’n wereld in 2045.

• Mensen leven in een virtual reality 
world (OASIS) waar je je eigen 
verschijning kunt kiezen:

• ‘In the OASIS the fat could become 
thin, the ugly could become beautiful, 
and the shy extroverted. Or vice 
versa. You could change your name, 
age, sex, race, height, weight, voice, 
hair, color, and bone structure’.



Voor veel mensen is hun uiterlijk belangrijk voor hun identiteit… 



Body shaming

• Door wat anderen zeggen…

• Door wat je zelf denkt… 







• Een andere manier waarin 
mensen vandaag hun identiteit 
zoeken is in seksualiteit en 
gender.

• LHBT…en nog veel meer

• L = lesbisch

• H: homoseksueel

• B: biseksueel

• T: transgender

• I: Intersekse

• Q: Queer

• A: A-seksueel

• P: Panseksueel



• ‘In onze samenleving 
groeit nu een generatie op 
waarbij identiteit en 
seksualiteit veel meer 
fluïde is, wie je bent of op 
wie je valt is veel meer 
een keuze aan het 
worden’ 

• (Lucy Doorn, identititeitscoördinator 
Gomaruscollege Groningen) 



Duncan Laurence

•  “Wees de man of vrouw bij wie je 
je gelukkig voelt. Zes jaar geleden 
ben ik uitgekomen voor mijn 
biseksuele geaardheid. (…) dit is 
wie ik ben. Tijdens The voice of 
Holland was mijn eerste relatie 
met een jongen out in the open. 
Daarna kwam er een meisje in 
mijn leven. Voor mij was dat een 
vanzelfsprekendheid.”





• Overal klinkt dezelfde 
boodschap…









Gender

• Volgens de genderbeweging is 
het feit dat je man of vrouw bent 
niet het belangrijkste.

• Hoe je je voelt is belangrijker 
dan hoe je lichaam eruitziet.

TikTok-bekendheid Dylan Mulvaney in transitie







Hoe zijn we hier gekomen? 

• Het huidige denken heeft alles te 
maken met ontwikkelingen in de 
cultuur

• Vier factoren:
• Toegenomen individualisering

• Sterke gevoelscultuur

• Zoektocht naar identiteit

• Seksualisering van het ik
Carl R. Trueman



Hoe zijn we hier gekomen? (1)

• 1. In onze cultuur is sprake van 
een sterk individualisme.

• We hebben een sterke behoefte 
om ‘jezelf’ te kunnen zijn.

• Je moet vrij zijn om te zijn die je 
wilt zijn… 

• …en te doen wat je wilt doen. 



• ‘Uiteindelijk ben jijzelf diegene 
die de verantwoordelijkheid 
moet nemen voor wie je wilt zijn 
en hoe je je leven wilt leiden. (…) 
Jij mag zelf bepalen wat jouw 
seksuele voorkeur is, wat je 
ermee doet en wie je daarover 
vertelt.’



• ‘…als je niet jezelf kunt zijn, is 
dat ernstig, ja, dodelijk. Wie daar 
debet aan is, overtreedt 
iemands heiligste recht. Alles, 
maar dan ook alles, moet 
daarvoor wijken, want dit is het 
Hoogste’ (prof. A. Kinneging)



• Je moet vrij zijn om te zijn die jij 
wilt zijn…

• …en te doen wat je wilt…

• …ook met je lichaam…



I: Hoe zijn we hier beland? (3)

• 2. We vinden ons gevoel heel 
belangrijk.

• Als iets goed voelt, is het ook goed. 



• ‘Waar we vroeger geneigd waren 
onze gedachten en gevoelens 
aan te passen aan de 
buitenwereld, hebben we 
tegenwoordig de neiging om te 
denken dat de wereld om ons 
heen moet veranderen, zodat 
die past bij onze gevoelens en 
psychologische behoeften’

Carl R. Trueman



II: Hoe zijn we hier beland?

• 3. Er is sprake van grote 
onzekerheid

• Veel mensen vandaag zijn 
onzeker over zichzelf. 

• Veel mensen vragen zich af: Wie 
ben ik eigenlijk?

• Er is een zoektocht naar identiteit. 

• Vandaar de enorm toegenomen 
hulpvragen bij de jeugdhulp.



• 4. Seksualiteit is enorm 
belangrijk

• Seks en gender is niet iets wat je 
doet, maar zegt iets over wie je 
bent. 

• Het is (een stuk van) je identiteit 
geworden. 

• ‘Ik ben homo…’, ‘Ik ben trans...’



Identiteit en de Bijbel
• Dat mensen zo druk bezig zijn met 

identiteit is niet vreemd.
• We zijn geschapen om God te 

dienen.
• Maar als mensen God niet kennen, 

zullen ze hun identiteit in andere 
dingen zoeken. 

• In plaats van de Schepper dienen we 
nu (dingen in) de schepping:

• ‘Zij hebben de waarheid van God 
vervangen door de leugen, en het 
schepsel vereerd en gediend boven de 
Schepper…’ (Rom. 1: 25).

• In plaats van God gaan we afgoden 
dienen. 

• ‘Afgoden’ zijn alle dingen die we ‘in 
plaats van’ of ‘naast’ God 
bedenken en hebben en ons 
vertrouwen op stellen (HC, zondag 
34).

• Ons hart is een ‘fabriek van 
afgoden’ (Calvijn)





• Afgoden geven je een gevoel van 
identiteit.

• We hebben ze lief…

• …en zij geven ons leven zin en 
doel. 

• In plaats van God lief te hebben, 
hebben we onze afgoden lief. 



• Afgoden zeggen iets over jezelf 
(voorkeuren, verlangens)…

• …daarom zijn we er verliefd op.

• Ten diepste zijn ze een weerspiegeling 
van jezelf. 

• We lijken op Narcissus die verliefd werd 
op zijn eigen spiegelbeeld.

• Aangrijpend: in plaats van God lief te 
hebben en Hem te weerspiegelen…

• …hebben we onszelf lief en zijn 
‘verliefd’ op onszelf. 



• Maarrr…

• Afgoden werken verslavend.

• Ze zijn je baas en wij hun slaaf: 
je kunt niet meer zonder. 

• Je bent er zo ‘geboeid’ door dat 
ze je boeien…



• Een bekende uitspraak van 
Augustinus is:

• ‘Onrustig is ons hart totdat het 
rust vindt in God’



III: Hoe vinden we onze ware identiteit? 

• In onze cultuur is gevoel de 
belangrijkste maatstaf geworden 
voor wie je wilt zijn. 

• Voor een christen is echter niet 
de cultuur of het gevoel in de 
eerste plaats bepalend, maar 
Gods Woord.

• Het is de Bijbel die Gods 
gedachten vertolkt over 
oorsprong, roeping en 
bestemming van de mens.



Bouwstenen voor een christelijke identiteit

• Schepping

• Zonde(val)

• Verlossing

• Vernieuwing

• Voltooiing



1: Naar Gods beeld

• De mens is naar Gods beeld 
geschapen:

• ‘En God schiep de mens naar Zijn 
beeld, naar het beeld van God 
schiep Hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen’ (Gen. 1: 
27)

• Man en vrouw weerspiegelen 
samen iets van God.



2: Lichaam en ziel 

• De mens is geschapen als een 
eenheid van lichaam en ziel

• Ons lichaam is een 
onvervreemdbaar aspect van de 
menselijke persoon

• …een stukje van je identiteit. 



3: Man en vrouw

• De mens is binair geschapen 
(m/v)

• Seksuele differentiatie is door 
God gewild. 

• De Heere wil dat we dit binaire 
onderscheid ook bewaren en 
bewaken (vgl. Deut. 22: 5, 1 Kor. 
11). 

‘God tells us who we are – whether a man or a woman 
– through our bodies’ (Andrew Bunt)



3: Man en vrouw (2)

• M/v hebben een verschillende 
rol en roeping. 

• Allerlei teksten laten zien dat het 
biologische geslacht bepaalt hoe 
de persoon dient te handelen. 

• Er is een organische relatie 
tussen biologisch geslacht en 
genderrol.

• Vrouw: ‘hulp’ (Gen. 2: 18), 
‘zwanger worden’ (Gen. 4: 1), 
‘baren’ (Gen. 4: 1), ‘onderdanig 
zijn’ (Ef. 5: 22) etc.  

• Man: ‘noemen’ (Gen. 2: 19), 
‘vader en moeder verlaten’ 
(Gen. 2: 24), ‘zwoegen’ (Gen. 3: 
17), ‘hoofd’ (1 Kor. 11: 3), etc. 



4: Gevallen

• De zonde(val) heeft de oorspronkelijke 
conditie en positie van de mens 
diepgaand aangetast. 

• De zondeval leidt tot vervreemding 
van God (Genesis 3)…

• …en vervreemding van elkaar (Genesis 
4)

• Zonde leidt tot omkering van het 
dubbele liefdesgebod.

• In plaats van God lief te hebben boven 
alles en mijn naaste als mezelf…

• …’ben ik van nature geneigd God en 
mijn naaste te haten’ (zondag 3, HC).

• Als gevolg van de zondeval is onze 
liefde niet meer op God en de naaste 
gericht…

• …maar op onszelf.

• We zijn gefocust en gefixeerd op 
onszelf.

• Luther: incurvatus in se (ingekromd in 
zichzelf)



4: Gevallen (2)

• Vanaf onze geboorte is onze identiteit 
‘zondaar’.

• We zijn ‘in Adam’
• ‘…door de ongehoorzaamheid van de ene 

mens [worden] velen als zondaars 
aangemerkt’ (Rom. 5: 19a) 

• Onze doop bevestigt en onderstreept 
dit. 

• ‘…wij [zijn] met onze kinderen in 
zonde ontvangen en geboren. Daarom 
zijn we mensen op wie de toorn van 
God rust...’. 

• Door het water ‘wordt ons de 
onreinheid van onze ziel aangewezen’.  



• Door de overtuigende werking 
van de Heilige Geest gaan we dit 
zien en beamen:

• ‘Want ik ken mijn overtredingen, 
mijn zonde staat mij 
voortdurend voor ogen. Tegen U, 
U alleen, heb ik gezondigd, ik 
heb gedaan wat kwaad is in Uw 
ogen, zodat U rechtvaardig bent 
wanneer U rechtspreekt’ (Ps. 51: 
5-6)  



5: Verlossing

• Door wedergeboorte en geloof 
in Jezus Christus worden 
zondaren verlost.

• We gaan dan over van Adam 
naar Christus. 

• Door een oprecht geloof worden 
we Christus ingelijfd (zondag 7, 
HC). 

• We zijn dan ‘in Christus’ en 
delen in al Zijn weldaden.  

• ‘Indien iemand in Christus is, die 
is een nieuwe schepping’ (2 Kor. 
5: 17).

• Gelovigen ontvangen een 
nieuwe identiteit ‘in Christus’.

• Alles wat van Hem geldt, geldt 
nu ook van hen.

• We zijn ‘met Hem gekruisigd’, 
‘met Hem begraven’, ‘met Hem 
gestorven’ en ‘met Hem 
opgewekt’. 



• Luther vergelijkt het met een 
huwelijk.

• Alles van de bruid (zonde, schuld, 
onreinheid) wordt van Hem…

• …en alles van Hem wordt van haar.

• ‘Maar uit Hem bent u in Christus 
Jezus, Die voor ons is geworden 
wijsheid van God en gerechtigheid, 
heiliging en verlossing’ (1 Kor. 1: 
30).



Gerechtigheid

• Gerechtigheid: we delen in de 
gerechtigheid van Christus…

• …zodat we rechtvaardig voor 
God zijn. 

• ‘Hij rekent mij die toe, alsof ik 
nooit zonde had gehad of 
gedaan, ja, alsof ik zelf al de 
gehoorzaamheid volbracht had 
die Christus voor mij volbracht 
heeft’ (zondag 23, HC).



Heiliging en verlossing

• Heiliging:

• Met Christus verbonden delen 
we in de Heilige Geest

• …die ons leven vernieuwt…

• …en ons in staat stelt om God te 
dienen in nieuwe 
gehoorzaamheid. 

• Verlossing:

• Christus verlost ons van 
• Het geweld van de duivel

• De zuigkracht van de wereld

• De vloek van de wet

• De heerschappij van de dood 



Tot slot…

• In onze cultuur is een geestelijke 
strijd gaande.

• De toenemende verwarring is het 
gevolg van het verlaten van God en 
Zijn heilzaam Woord.

• De boze (‘diabolos’ = verstoorder) 
maakt gebruik van de ontstane 
leegte. 

• Mensen zijn zoekend naar houvast 
en identiteit…

• …en zoeken het waar het niet te 
vinden is. 



• Wij leven vandaag in een ‘identity-culture’. 

• Identiteit is vandaag iets wat je zelf maakt…

• …je eigen project…

• …met gevoel als leidende factor.

• We ‘puzzelen’ zelf de stukjes bij elkaar, maar 
hebben God niet nodig. 

• Echter, identiteit is niet gebaseerd op ons 
gevoel, maar op wat God zegt. 

• ‘We must resist the attempt to make our 
feelings into our identity, and instead learn 
our identity from our Creator’ 
(Beeke/Smalley)



• We moeten onze identiteit niet 
laten bepalen door ons gevoel…

• …maar door wat God zegt. 

• Identiteit is niet iets wat je zelf 
maakt…

• …maar wat God zegt dat je bent. 
• Je bent geschapen
• Je bent man/vrouw
• Je bent zondaar
• Je hebt Jezus  nodig

• Onze diepste identiteit kan nooit in 
onszelf liggen, maar in het kennen 
van God 

• Zolang je je identiteit in iets anders 
zoekt dan de Heere, zul je nooit tot 
je bestemming komen.

• Pas door de verbondenheid met 
Christus komen we weer tot onze 
bestemming. 

• ‘En dit is het eeuwige leven dat ze U 
kennen en Jezus Christus Die Gij 
gezonden hebt’ (Joh. 17: 3).  



De troost van de doop

• In de doop wordt de belofte van 
een nieuwe identiteit aan ons 
verzegeld.

• In de doop wordt de belofte van 
een nieuwe identiteit aan ons 
verzegeld.

• Hij wil ons een nieuwe identiteit 
geven…

• …niet meer ‘zondaar’, maar ‘kind 
van God’

• ..niet meer ‘in Adam’, maar ‘in 
Christus’

• De Heilige Geest ‘wil ons schenken 
wat we in Christus hebben, 
namelijk de afwassing van onze 
zonde en de dagelijkse vernieuwing 
van ons leven. 

• De doop vermaant ons ‘een afkeer 
van de zonde te hebben, ons voor 
God te verootmoedigen en onze 
reiniging en zaligheid buiten 
onszelf te zoeken’. 



• In plaats van gefocust te zijn op 
onszelf…

• …vinden we onze ware identiteit 
juist ‘buiten onszelf’.

• Als wij als een verloren zoon 
terugkeren tot God…

• …zijn we welkom bij de Vader en 
weer thuis: kind aan huis.

‘Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een 
plaats en een naam geven, béter dan der zonen en dan der 
dochteren’ (Jes. 56).



• Wat heb jij geleerd van de inleiding? 
Wat vond je mooi of misschien juist 
lastig/moeilijk?

• Zou je in één zin kunnen samenvatten 
wat volgens jou de kern was?

• Hoe zie jij om je heen dat mensen 
druk bezig zijn met hun identiteit? 

• Hoe zie je dat bij jezelf? 

• Hoe komt het volgens jou dat veel 
mensen niet tevreden zijn met 
zichzelf? Ben jij tevreden met jezelf? 
Zo niet, wat ontbreekt er dan nog 
aan? 

• Hoe komt het dat wij zo makkelijk 
afgoden dienen in plaats van de 
Heere? Waarom kunnen deze je toch 
niet gelukkig maken? 

• Stelling: Alleen als je als een verloren 
zoon weer terugkeert tot de Heere zul 
je je ware identiteit vinden. 

• Wat belooft de Heere in je doop? Wat 
betekent dat voor jou? 
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